Negende dag

Traktaat WG: 78-89

Voor onszelf sterven en ons bekleden met de nieuwe mens, Jezus Christus

Derde waarheid. Vanwege de erfzonde zijn onze beste daden meestal bevlekt en bedorven door slechte
neigingen, gevolgen van de eerste zonde in de menselijke natuur. Dus als God ons Zijn genaden schenkt,
zijn ze gemerkt door de wonde die de zonde in onze ziel heeft achtergelaten. Jezus zegt ons hoe we onze
slechte neigingen kunnen overwinnen: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te
verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen.”(Lc 9:23).

Om Jezus te volgen is het nodig om onszelf te verloochenen, dat wil zeggen, ons te ontdoen van al wat
slecht is in ons. Hiervoor is het nodig, dat we ons bewust zijn dat onze zonden (de erfzonde en
persoonlijke zonden) die we hebben begaan (zwaar of licht ook al werden ze vergeven), onze lust, zwakte,
wispelturigheid en corruptie, trots en blindheid van geest, verharding van hart, rebellie van hartstochten,
ziekten van het lichaam hebben doen toenemen. Daarom dat Jezus ons vraagt onszelf te verloochenen, af
te zien van de slechte neigingen van onze intelligentie, onze wil en ons lichaam. Jezus zegt ons ook: “..als
de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht
voort.” (Joh 12.24).

De H. Louis-Marie bevestigt: Als wij niet sterven aan onszelf, als onze heiligste devoties ons niet tot die
noodzakelijke en vruchtbare dood brengen, dan dragen wij geen vrucht van belang en dienen onze
devoties tot niets. Al onze werken van gerechtigheid zullen dan met eigenliefde en eigengereidheid
bevlekt zijn. God zal onze beste opofferingen niet aannemen, als we ze niet doen uit liefde voor Hem en
waarbij we elk sprankje aan zelfgenoegzaamheid moeten verwijderen.

We moeten uit alle devoties aan de Heilige Maagd die uitkiezen, die het ons het meest ertoe brengt aan
onszelf te sterven, want die is de beste en het meest heiligende. De H. Louis-Marie onthult dat de door
hem voorgestelde toewijding een geheim is, voor velen onbekend en weinig beoefend; wat eigenlijk een
bovennatuurlijk geheim is om in weinig tijd, soepel en met gemak bovennatuurlijke handelingen te
verrichten die leiden tot vervulling met God en tot volmaaktheid.

Het moederschap van Maria vergemakkelijkt een persoonlijke ontmoeting
met Christus

Vierde waarheid. Omdat onze menselijke gesteldheid neigt naar het kwaad, zullen al onze inspanningen
om God op eigen kracht en inzicht te bereiken, hiermee besmet zijn. Het is beter om via een bemiddelaar
tot God te naderen, en dit getuigt ook van nederigheid. God zelf heeft ons bemiddelaars gegeven. De
eerste is Jezus Christus, die onze voorspreker is, door Hem moeten we bidden met de hele Kerk en door
Hem hebben we toegang tot de goddelijke Majesteit.

Maar aangezien Jezus Christus ook God is, in alles gelijk aan de Vader, hebben we daardoor een
bemiddelaar nodig voor dezelfde bemiddelaar. Die tweede bemiddelaar is Maria. Als we bang zijn om
rechtstreeks naar Jezus Christus-God te gaan, vanwege zijn oneindige grootheid en onze nederigheid of
zonden, laten dan we met kinderlijke vrijmoedigheid om de hulp en tussenkomst van Maria, onze



Moeder, smeken. Maria is zo liefdevol dat ze niemand afwijst die om haar voorspraak smeekt, hoe zondig
hij ook is.

Zoals de heiligen zeggen
“Zolang de wereld bestaat is nog nooit gehoord dat iemand die met vertrouwen en volharding tot de
heilige Maagd zijn toevlucht had genomen, door haar is afgewezen”.

De H. Louis-Marie: “Zij is zo machtig dat haar verzoeken nog nooit geweigerd zijn: zij hoeft maar voor haar
Zoon te verschijnen om Hem iets te vragen of onmiddellijk stemt Hij toe., onmiddellijk gaat hij erop in. Hij
kan nu eenmaal nooit weerstaan aan de verzoeken van Zijn liefste Moeder, die Hem met haar borsten
gevoed en in haar schoot gedragen heeft”.

We dragen de schat van genade in aarden potten

Vijfde waarheid. Vanwege onze zwakheid en kwetsbaarheid is het voor ons erg moeilijk om de genaden
en de schatten die we van God hebben ontvangen, in ons te bewaren. We dragen deze schat, die
kostbaarder is dan hemel en aarde, in aarden potten (2 Kor. 4,7): in een vergankelijk lichaam en een
zwakke, onstandvastige ziel.

Bovendien willen de demonen ons onverwacht beroven, geslepen als ze zijn. Ze spioneren dag en nacht
naar het gunstigste moment. Zij cirkelen voortdurend om ons heen om ons in een oogwenk te verslinden,
ons door een enkele zonde alles te ontnemen wat wij in vele jaren aan genaden en verdiensten hebben
verworven. Hun boosaardigheid, doortraptheid, listigheid en hun aantal zijn angstaanjagend. Als we onze
schat toevertrouwen aan de machtige en getrouwe maagd Maria, dan zal zij die bewaken als ware het
haar eigen bezit.

En dan is er nog een andere vijand: de wereld. Deze is zo bedorven, dat het een wonder mag heten als
iemand zich staande weet te houden zonder beschadigd te raken. De Heilige Maagd, de enige die trouw
bleef aan God en bij wie de slang nooit iets vermocht, bewerkt dat wonder en zal degenen die van haar
houden krachtig beschermen.

Voorbereidingspraktijken

1) Plaats jezelf in de aanwezigheid van God.

2) Vraag om de genade van een groot verlangen om welgevallig te zijn in de ogen van de Heer en
om het keeuwig leven te hebben als het enige doel van jouw fundamentele keuzes, zonder je te
laten verleiden door de geest van de wereld.

3) Lezen. Hoe de wereld te bevechten? (Van Antonio Royo Marin, Theologie van Christelijke
perfectie)

d) Vierde doel: het tenietdoen van de zucht naar maatschappelijke erkenning of respect. Aandacht
schenken aan "wat de anderen zullen zeggen” vermindert onze waardigheid als christenen en is een
belediging van God. Als we zoeken naar menselijk respect en erkenning — verliezen we God'’s leer uit
het oog en schamen we ons om ons als ware volgelingen van Christus te tonen.



De goddelijke Meester waarschuwt ons duidelijk in het Evangelie “Maar ieder die Mij zal
verloochenen tegenover de mensen, hem zal Ik ook verloochenen tegenover mijn Vader die in de
hemel is” (Mat. 10, 33). Het is noodzakelijk om een stevige en vastberaden houding aan te nemen
tegenover Jezus, want wie niet met Hem is, is tegen Hem (vgl. Mt 12:30). De heilige apostel Paulus
constateert over zichzelf dat hij geen dienaar van Christus zou zijn als hij de gunst van mensen zocht.
(vgl. Gal 1, 10). De christen die heiligheid verlangt, moet niet gericht zijn op wat de wereld van hem
denkt of zegt. Beter is het voor de christen om vanaf het begin een zuiver en onberispelijk gedrag ten
toon te spreiden, zodat niemand kan twijfelen aan zijn bedoelingen en intenties.

De wereld hij zal u haten en vervolgen, heeft de goddelijke Meester ons verteld (Joh. 15, 18). En je
zult ontdekken dat vastberaden en onwrikbare mensen uiteindelijk met rust gelaten worden. Alleen
bij lafaards zal de wereld steeds proberen in de aanval te gaan om ze weer in te lijven. De beste
manier om de wereld te overwinnen, is door geen stap toe te geven, door vasthoudend te zijn in zijn
wil, om voor altijd de wereldse stelregels en ijdelheden af te wijzen.

Een tekst van H. John Maria Vianney (de heilige Pastoor van Ars):

“lk zeg jullie mijn kinderen met de H. Bernardus, vanuit welk perspectief je het ook bekijkt: degene die
maatschappelijke erkenning en respect nastreeft en zich daardoor schaamt om zijn religieuze plichten
te voldoen vanwege de wereld, laat zien dat hij God en Zijn genaden veracht en toont de blindheid van
zijn ziel. Ten eerste, mijn kinderen, als we uit angst voor de minachting en de spot van goddelozen of
onwetenden nalaten om het goede te doen, tonen we een grote minachting tegenover God, die altijd
bij ons is. Waarom dan lachen deze slechte christenen je uit en zetten ze je toewijding voor gek? Oh
mijn kinderen! Ik zal je de ware reden vertellen: omdat zij niet de deugd hebben om te doen wat jij
doet, bekijken ze je met antipathie, want door jouw gedrag ontwaakt het berouw van hun geweten.
Als je op zoek bent naar goede raad van God of naar Zijn genade, geloof dan maar niet dat deze naar
degenen gaan die zich als hen gedragen maar naar degenen die zij bespotten, althans in woord. Ben je
bang, mijn vriend om God te dienen, uit angst om veracht te worden? Kijk dan naar Hem die aan het
kruis is gestorven, vraag Hem of hij Zich schaamde omdat Hij veracht werd en op de meest
vernederende manier aan dat verschrikkelijke marteltuig is gestorven. Oh hoe ondankbaar zijn wij
jegens God, die altijd Zijn glorie vindt in de verkondiging, van generatie op generatie, Hij die ons tot
zijn kinderen uitverkoren heeft! O mijn God! Hoe blind en minachtenswaardig is de mens die bang is
voor het ellendige "wat ze over mij zullen zeggen?" en niet bang is om zo een goede God te beledigen.
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